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De mooiste openbaring ooit
Arie van der Stoep

Soms doet God heel nieuwe dingen. Ook in ons eigen leven. Je merkt ze vaak het beste, als je

een periode van geestelijke droogte, druk of verwarring meemaakt, een geestelijke herfst of

winter. Dan kunnen we dringend een openbaring van God nodig hebben. Om nieuwe moed te

grijpen, om de weg weer te zien. Hij weet dat!

Zo was het met Israël in de tijd, dat Jezus werd geboren en ging optreden. Hij predikte en genas. Niet

alleen lichamelijk, maar ook psychisch en geestelijk.

Zijn discipelen hoorden en zagen Hem. En zij herkenden Hem als door God gezonden (1). Met Hem

ging er voor hen een nieuwe toekomst open. Toen bad Hij dat gebed, met die woorden die een

openbaring waren over God, over Hemzelf en over hen en ons:

‘Vader, Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen, die U Mij uit de wereld gegeven hebt’ (2).

Nieuwe moed

Ik heb uw naam geopenbaard. ‘Uw naam’ zegt hier wat er in die naam is, waar die voor staat. ‘Die

naam,’ zei Jezus, ‘heb ik geopenbaard in wie Ik ben geweest en heb gezegd en gedaan.’ En niet alleen

daarin was die naam zichtbaar geworden, maar ook in zijn zachtmoedigheid, bewogenheid en

onvoorwaardelijke liefde.

En dan: Jezus heeft Gods naam geopenbaard aan de mensen, die U Mij uit de wereld gegeven hebt (2).

Aan de discipelen die bij Hem waren. En vandaag aan ieder die, net als zij, naar Hem luistert, zijn woord

aanneemt en in Hem gelooft (3).

Hierdoor is er met ons iets gebeurd. Jezus werd de eerste in ons leven! We zagen: zó is God (4) - Hij ís

God! - En zijn naam is: ‘Vader’ (5). We kregen nieuwe moed. Want we zijn niet meer alleen! We zijn op

weg, en in Jezus is de Vader mét ons.

Zijn heerlijkheid in ons leven

Daarom zien we naar Hem uit, elk ogenblik, in elke situatie! We verwachten Hem. Want geen oog heeft

gezien een God buiten U, die optreedt ten behoeve van wie op Hem wacht! (6)

En... Híj wacht op óns. Om in ons Jezus te zien (7). Zijn gedachten gaan naar ons uit, voortdurend. Onze

pijn is zijn pijn, onze vreugde zijn vreugde. Hij is erbij. Daarom ook was Jezus bij de bruiloft in Kana

aanwezig. En net als daar zal Hij zijn heerlijkheid ook in ons leven openbaren (8).

Jezus, de Vader... Wie Mij heeft gezien, zei Jezus, heeft de Vader gezien! (5) Jezus - de mooiste

openbaring van God ooit!

Uit de Bijbel:

(1) Johannes 6:68-69.



Simon Petrus antwoordde Hem: Heer, tot wie zullen wij heengaan? U hebt woorden van eeuwig leven; en

wij hebben geloofd en erkend, dat U bent de Heilige van God.

(2) Johannes 17:6a.

(Vader,) Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen, die U Mij uit de wereld gegeven hebt.

(3) Johannes 17:20.

En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven.

(4) Kolossenzen 1:15.

Hij is het beeld van de onzichtbare God.

(5) Johannes 1:1.

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

    Johannes 14:9.

Jezus zei ...: ... Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; ...

(6) Jesaja 64:4.

Ja, van oudsher heeft men het niet gehoord noch vernomen, geen oog heeft gezien een God buiten U, die

optreedt ten behoeve van wie op Hem wacht!

(7) Romeinen 8:29.

Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van

zijn Zoon, ...

(8) Johannes 2:11.

... Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard, en zijn discipelen geloofden in Hem.
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